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1 het dorp en de dorpsgemeenschap 
 

Houwerzielsterdaag op 13 juni 1992 

 

Programma 

Een commissie had de dag voorbereid en het programmaboekje gemaakt zoals dat in kopie op 

de navolgende pagina’s staat.  

 

De vraag was nog of we Psalm 68:10 wel moesten laten zingen, maar de werkgroep vond dat   

het wel kon, want tenslotte zouden de meeste deelnemers toch wel christen zijn gebleven…. 

 

Het was een prachtige dag. 

De opening, het welkom en de ontmoeting begonnen in een grote tent op het voetbalterrein. 

Er was in het dorp van alles te doen, en een draaiorgel en het muziekkorps Hendrik de Cock 

uit Ulrum brachten feestklanken. 

 

Het programmablad met daarin de namen van alle reünisten vindt u hierna. 

 

Ook zijn de gezegden die waren ingestuurd op de vraag Als ik aan Houwerziel 

denk….allemaal opgenomen.  

 

Het is de moeite waard ze allemaal eens te lezen. 

 

 

 

 

 

Video 

De dag was zeer geslaagd en van het feestelijke gebeuren is een video gemaakt, zie 5. 
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01 Programmaboekje, incl. de lijst van deelnemers. 
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Veelzeggende antwoorden 

 

Voor de Houwerzielsterdaag kregen de reünisten van de werkgroep vooraf gelegenheid om 

kort weer te geven waar ze aan dachten als ze aan Houwerziel terugdachten. 

Op de vraag Als ik aan Houwerziel denk….. kwamen 150 korte veelzeggende gezegden 

binnen, die op de reünie op bakkershouk aan een paar houten wasrekken hingen.  

 

De reacties vormen als het ware de ziel van de vroegere bewoners.  

 

Op pagina 188 van het in 1995 verschenen boek Houwerzijl, een dorp in de Marne is een 

selectie van 28 gezegden opgenomen. 

 

Hieronder staan alle spreuken in alfabetische volgorde van de inzenders.  

De tekst is ongewijzigd opgenomen. 

 

"Als ik aan Houwerziel denk", opgezonden voor de Houwerzielsterdag 1992 

 

De Christelijke lagere schooltijd en aan de  

cathechisatietijd bij ds Holwerda.                                             A. Antoons 

 

Mien jeugd ien dat schone mooi dörpke Houwerziel.          Jantje Benes 

 

Schane dat ons dörpke verloedert.     Sipko de Boer 

 

Mien geboortedörp.        Cobi Boersma 

 

Mien haile mooie jeugdjoaren.      Harrie Boersma 

 

De gezellige tied van vrouger.      Derk Boersma 

 

Mien geboortedörp.        B. Bolhuis 

 

Vroeger, jaren 60 en daarvoor, gezellig dorp.   Martje Boomers 

 

De vele sneeuw die er in de winter altijd lag, 

daar heb ik van genoten.       H.G. Kingma 

 

Meulenstroat. Speulen bie Pieter van Lune op boerderij. 

Mien loagere schoultied. Ien winter van diek oaf glieden. Tineke Burgler 

 

Snoetjeknovveln op bakkershouk.                                      

Houwerziel as 'n waarm en gezellig dörp.    Wicher Burgler  

 

'n Mooie tied ien mien jeugd.      W. Burgler 

 

't Wordt der nait beter op.       Hendrik Burgler 

 

Scheuren van kerk.        Trui Buwalda 
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Mien jeugd dai ik ien dat dörpke deurbrocht heb.   Margriet Schepel 

 

Hail veul over 'n dörpke van niks.     Wout Doornbos 

 

Aan aale deugd en ondeugd, moar mit de grootste vreugd, 

en dat vertel ik die, aan 't speulen mit Jitske van Marie.  Tineke Huizinga 

 

'n Romantisch dörpke ien 't Hogelaand.    Folgert van Duinen 

 

Rust.          Jan van Dijken 

 

Bokkediek, stokjes van koeper, opa, dai 's oavends aal  

proemend oetleg dee over steerns, grote beer en koukepan. Pia Faber  

 

Zwaarteweg bie opa, Bokkediek, Sieger, hoaventje, 

buksschaiten, op plof noar bollen tou.     Piet Faber 

 

Zwaarteweg en Bokkediek mit het wiedse oetzicht.  Hielke Faber 

 

Mien jeugdjoaren.        Tj. van Duinen 

 

Stilte.          Jan Faber  

 

Aan aal het geluk dat ik doar kent heb.    Ant Huizinga 

 

Mien jonge tied, dai ik doar achterliet.    Albert Faber 

 

Aan ons jeugdjoaren.       Renze Fokkema 

 

'n Goie òlle biezundere tied mit beste mensen.   Y. Goris 

 

Scheuvel'n op Jans zien slootje.      Cees Goris 

 

Bokkediek.         Ellie Goris 

 

'n Dörp dat zien charme jammer genog verloren het.  P. Goris 

 

Mien kienerjoaren dij kinnen mie bekoren.    J. Grashuis 

 

Bokkediek, mit zien laif en leed.     Familie Groen 

 

't Dörpke van mien jeugd, woar 't goud waas om te wonen. Sietse Grijpstra 

 

Aan mien jonge joaren, kienertied en Bokkediek.   J. Grijpstra 

 

 

Mien schoultied en mien jeugd 

want dat geft mie nog altied hail veul vreugd.   Jeltje Grijpstra 
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Mien dörpke woar ik opgruid ben. Jans slootje ien  

wintertied woar wie lekker mit zien allen scheuvelden.  Aukje Haaksema 

 

Emmers woater gooien deur dorp hen.             A. Haaksema 

 

Bakkershouk.         Jakob Haaksema 

 

Bokkediek.         Fenko Haaksema 

 

De gezellighaid. Vrouger n bluiend dörpke.       Hennie Haaksema 

 

Vakantie bij opa en oma in een klein dorpje; 

daarom hou ik nog zielsveel van Houwerziel.   M. Haaksema 

 

Mien jeugd op Grunniger klaaikloeten.    Gerben Haaksema 

 

Jonges en wichter van mien leeftied; alles wat wie 

toun zoal beleefd hemmen op schoul en ook laoter.  H. Haaksema 

 

Mien dörpke Houwerziel.       Martje Haaksema 

 

Kerkje, kleuterschoul, pastorie woar wie woont hemmen. Lineke Zijlstra 

 

Schoul en  Bokkediek woar wie op oetkeken vanoet klas en 

woar Teke Gruin zien hond op drai poten oetlait.   Antje van der Heide 

 

'sMoandags 'n cent mitnemen noar schoul veur zending;  

sums dailden wie de cent ien twaien en kochten wie veur  

'n half cent pastiljes bie Veenwijk.     Corrie Helenius 

 

Prettig wonen.         J.G. van Henning 

 

Mien kienertied.        G. Schriemer 

 

Een hele leuke jeugd en lagere schooltijd.    J.G. van der Hoeven 

 

Mien thoes.         Brechtje Hoogeveen 

 

Houwerziel is nait meer Houwerziel van vrouger.    Lieneke Hoogeveen 

 

Mien jeugdherinneringen en mien schoulvriendinnen.  Sijke Hoogeveen 

 

Mien òllerliek hoes en mien schoultied.     B. Hoeksema 

 

Bokkediek.         Willem Hoeksema 

Zwoagmans ree, doar speulden wie altied.    Douwe Holwerda 

 

'N haile mooi tied.        Fokkelien van der Horn 
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Mooie jeugd.         J. Huizinga 

 

Harke noast petroliekarke,  

Feenstra mit potlood achter 't oor, 

Hildje en Griet, Jans van der Noord.     J. Huizinga 

 

Mien veurgeslacht en mien jeugdjoaren.    Jantje Huizinga 

 

De gezellighaid van vrouger.      G. Huizinga 

 

Speulen op boerderij van Rietemoa. Touwke springen of  

houpelen op stroat (dat kon dou nog).     Crietje Huizinga 

 

Een mooie jeugd, moar veur gain geld wil'k weer 

ien Houwerziel wonen.       Carien Huizinga 

 

'n Mooie jeugdtied.        S. Jansen 

 

Wie hemmen der altied mit plezaaier woont.   Job Jansen 

 

Roemte, rust en romantiek.      Harry Jansen 

 

't Begun van mien loopboan bie 't onderwies.   juf van Hoek 

 

Mien opoes hoeske.        Simon Kalma 

 

Mit slee van diek oaf, melkbussen mit carbit.   Sientje Kalma 

 

Vroeger een gezellig dorpje.      H. Knol 

 

Mooie tied ien Houwerziel.      Rudmer Knol 

 

Schil ophoalen veur Gerrit de Boer.     J. Knol 

 

Òlle schoul en leerlingen.       M. Knol 

 

Dat wie op bevrijdingsfeesten zongen:  

Houwerziel, Houwerziel, stukje Nederlaand  

ien t Grunneger gewest, west, west;  

Houwerziel, Houwerziel,  

viert weer feest elk dut zien best.     Coba Kok 

 

Mien jeugd.         Frits Kooi 

 

Bokkediek, Bakkershouk, Jans zien slootje, dreuge vis.  Jantje Huizinga 

 

'n Mooie jeugd mit veul gekhaid en lol.    Grietje Lindemulder 
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Mien jeugd en mien schoultied                                                 Sijke Lindemulder 

 

Het kerkelijk leven dat er was.      ds J. Luiten 

 

Gereformeerd synodoale kerk, cathechesoatie en club ien  

kleuterschoul, fietspadjes van Vlakkeriet noar Houwerziel  

en ain langs Ol Weem, bie Klaas de Boer laangs en via  

sinterweg.         Jan Mulder 

 

Mien jonge-wichter-joaren, wat hemmen wie 'n lol had. 

Scheuvelen op daipke. 'n Haile mooie tied.    Wine Huizinga 

 

Hou is 't zo'n ròtzooi worden.      Klaaske Nanninga 

 

Het klaine dörpke ien 't Noor'n, woar ik ben geboor'n, 

is tot mien grote spiet al zien òlle inwoners kwiet.   Roelfina Nanninga 

 

Mien geboortedörp 

woar ik 33 joar van mien leven woont heb.    Bauke Nanninga 

 

Bokkediek, Meulenbaarg, Nijkerker padjes, Sieger, Heun, 

Jobke Koeper, bunker, meester Poedje.    P. Nanninga 

 

Houwerziel, mien dörpke.       M. Noot 

 

Dou wie hoast gain woater haaren.     Menno Norden 

 

Het voorrecht om dagelijks met een oprecht christen 

(meester van der Veen) te mogen omgaan.    juf Ans Schaaf 

 

't Was ja goud, hail goud, 'n golden tied.    ds H. Ophoff 

 

'n Dorp woar alles ken,  

woar aal slag volk zien plak ken vienden.    M. Poelstra 

 

De bluiende middenstand. 't Dörpke was ain en al leven. Politie Postma 

 

Als oldste van kleuterschoul heb ik ien 1957?  

de naie speultoen opend.       R.H. Postma 

 

Een zorgeloos bestaan in een nog steeds onveranderd  

en herkenbaar dorpje.       R.R. Postma 

 

 

Scheuvel'n op daip en op Jans slootje, carbid knallen mit  

melkbus op diek, zundags noar kerk, verainigingsleven, 

bluiende velden.        Roelf Posthuma 
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't Is nait meer wat 't west het.      M.D. Rietema 

 

Ien 't veujoar: 'n aailand van rust ien 'n zee van peerde- 

blommen en hoanekruud en doarboven dei mooie  

wiede luchten.                                                                  Aukelien Rietema 

 

't Pakhoes aan daip.        Jan Rietema 

 

Dou kerk en schoul nog hailemoal ien takt waarn. 

De ainsgezindhaid ien 't dörp.      Hennie Rietema 

 

Dat wie kattekwoad oethoalden en dat ik schuld kreeg.  Piet Rozema 

 

Aan aal mien waarken bie aale mensen mit lutje potjes.  Zwaantje Schaap 

 

Hou dat mensen allemoal elkoar kenden en zundags  

allemoal aan 't wandelen.       Jannie Schaap 

 

Bokkediek, aarm en riek, klaai en sliek.    Jan Schepel 

 

Bokkediek, Gankje, Meulenbaarg, aaier zuiken ien 't laand,  

scheuvel'n op 't daip, kameroadschap en wichter.   Albert Scholtens 

 

Harke mit petroleumkarke, broodkaar mit Pieterke, 

Sunnermeerten lopen veur 'n cent bie elk hoeske.   Bea Scholtens 

 

Ties dai mit fietskörf kwam en "Genoat" raip, 'n kop kopen  

veur moeke, pellen en de doppen gingen noar de hounder. Jan Scholtens 

 

Mien dörpke.         Wia en Haukje Slik 

 

Onbezurgde jeugd.         Janna Smit 

 

Haile gezellige tied.        G. van de Stol 

 

Scheuvel'n op daip en kuieren ien Kamphoes bomen.  Martje van Straten 

 

Opgruien, speulen, noar schoul goan...  

'n dierboare herinnering.       Jantje van Straten 

 

Schoul, 't òllerliek hoes, vervelende röthond, Bokkediek. Yvonne van Straten 

 

Sleekevoaren bie diek deel, slootjespringen, kerkhof ien  

't rond, gezellighaid ien oorlogstied, Rötterdammers.  Harmke van Straten 

Mien mooie jeugdjoaren.       A. van Straten 

 

Vrouger waas Houwerziel alles veur mie 

mit meester en juffrouw en doomie der bie.    Jeike van Straten 



 
 

28 

Lopen van Nijkerk, juffrouw Verbeek, de meesters Pool 

en van der Veen, schoultied ien oorlog, bonestro stoken. Boukje van Straten 

 

Klaine legere schoul, vissen bie daip, rolscheuvelen op  

Bokkediek, scheuvelen op Pieters slootje.    Jantje van Straten 

Vrouger dou Houwerziel nog ain was, 

want dou was 't gezellig.       A. van Straten - IJzenga 

 

Gezellige uurkes bie Maarten Hoogeveen, scheuvelen op 

Jans slootje, sleekevoaren van grote diek oaf.   Jan van Straten 

 

Ant, Appie, Berend Jan, Arendje en Bauke.    Piepie Teisman 

 

Meulen dai der nait meer staait en ol Oetje dei voak op  

stoupke zat ien Meulenstroat.      Trui Terpstra-Zijlstra 

 

Het waas best wel 'n gezellig dörp     T. Top 

 

Dörpke woar ik geboren ben en mien familie woonde.  Sietse Tuininga 

 

Bokkediek, wiedse oetzichten, wiend.     Grietje Veenstra 

 

Alles wat mit mien jeugd te moaken het.    Meinte Veenstra 

 

Ons dörpke en hou het vrouger waas.     T. Veenwijk 

 

Dörp woar ik geboren en getogen ben.    Job Veenwijk 

 

Mien schoultied en speulen bie Job boerke    W. Veenwijk 

 

De gezamenlijke feesten op Koninginnedag.   J. van der Veen 

 

Dat ik oet daip hoald ben deur 'n schipper.    Geert Werkema 

 

Ons geboortedörp en de jeugdjoaren.     fam Werkema 

 

De tied dat ik mit hondekaar ree om melk bie de boeren  

op te hoalen en dat voader melkrieder waas.    Ate Westerhoek 

 

Mien plezaierige jeugdjoaren.                                                   Annie Wieringa 

 

De Christelijke lager school en cathechisatie 

bij ds. Holwerda.                Anje Wolters 

Mien dörpke.                                                                           Anne Enne Zuidema 

 

Geboortedörp woar ik mit plezaaier woont heb, 

scheuvel'n op Jans slootje, 't waas prachtig.    Nies van der Zijl 
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Bokkediek woar ien dei tied veul honden waaren.   Lieneke van der Zijl 

 

De gezellige tied.        Trijntje van der Zijl 

 

Gezellig en schoon dörpke.      Maarten van der Zijl 

 

Zo as 't vrouger waas, waas 't gezellig.    Edo van der Zijl 

 

Sums aan 'n Houwerzielster mit 'n laange onderboksem. Pieter Willem Zijlstra 

 

Dat politie Postemoa altied achter ons aan zat.   Bouke Zijlstra 

 

'n Gezellig dörpke ien 't Noorden van Grunnen,  

dicht bie Zoltkamp.        Paulus Zijlstra 

 

De roemte en de stilte:  

dat wat ik toun nait wis moar nou wel mis.    Grietje Zijlstra 

 

Proper dörpke.        F. Zijlstra 

 

Scheuvel'n.         B. Zijlstra 

 

't Mooie plakje bie hoaven woar wie woont hemmen.  J.B. Zijlstra 

 

Speulen op 't schoulplain, oorlogstied.     Annie Zijlstra 

 

Dat het 'n mooie tied waas.      Durkje Zijlstra 

 

Schoul, meester Pool, Meulenstroatje, mit slee van diek 

noar beneden, en Bokkediek noatuurlk.    Fennie Zijlstra 

 

 

      0-0-0-0 
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Geschiedenis van de in 1913 naar de VS geëmigreerde familie Van der Kam 

 

Geschreven door zoon Hendrik, de latere predikant in de Canadian Reformed Church 

in Kalamazoo.  

 

Mijn familie komt uit de meest noordelijke provincie van Nederland, de provincie Groningen. 

En in de noordwestelijke hoek van die provincie hadden ze hun huis. Mijn vader, Kornelis 

van der Kam, is geboren in het dorp Leens op 21 maart 1880. Mijn moeder, wiens 

meisjesnaam Valkema was, is geboren in het dorp Houwerzijl op 14 juni 1882. 

 Vader kwam uit een familie van vier kinderen waar hij de oudste van was. Zijn ouders 

waren lid van de Hervormde Kerk, de Staatskerk. In deze kerk is hij gedoopt en bracht er zijn 

vroege jaren door. De familie was niet erg religieus. Het is nogal verbazingwekkend dat hij de 

Staatskerk verliet in zijn tienerjaren, want hij voelde dat zijn ziel daar niet gevoed werd. 

 Hij was de enige van de familie die zich aansloot bij de Gereformeerde Kerk. Hier 

voelde hij zich thuis. Hier deed hij belijdenis van zijn geloof en werd leider van de 

jongensvereniging en later van de jongemannenvereniging. Hij las en verslond de werken van 

Abraham Kuyper. Niet alleen gaven deze werken hem geestelijk voeding, ze openden ook zijn 

ogen voor de bredere aspecten van het gereformeerde geloof in haar visie op politiek en 

arbeid. 

 Moeder kwam uit een erg groot gezin met in totaal 15 kinderen. Ze was een van de 

oudsten. Deze familie was van oorsprong overtuigd gereformeerd. Geen wonder, want dit was 

het gebied waar de afscheiding van 1834 was begonnen. Houwerzijl is maar ongeveer 2 mijl 

van de plaats Ulrum verwijderd waar dominee de Cock (de leider van de Afscheiding) 

predikant was.  

 De economische omstandigheden in dat deel van Nederland in de tijd van mijn ouders 

lieten veel te wensen over. Het is misschien wel het meest vruchtbare land van heel het land. 

Degene die het land in bezit hadden, waren erg rijk en het loon wat ze hun arbeiders betaalden 

was erg laag. Er was geen ander werk. De dorpelingen werkten op de grote boerderijen die in 

dat gebied gevonden worden. Mijn grootvader werkte een hele week voor het onaanzienlijke 

bedrag van twee en een halve gulden! Met dit bedrag moest een man zijn familie zien te 

onderhouden. Extreme armoede was het resultaat.  

 Mijn vader was een buitengewoon slimme student, maar moest om economische 

redenen de school verlaten toen hij 11 was. Als een jongen van 11 moest hij werken op een 

van de naburige boerderijen en daar voor een kudde schapen zorgen. Dit betekende dat hij om 

vijf uur ’s ochtends moest opstaan. Voor het hele jaar ontving hij de som van tien gulden. 

Maar het belangrijkste was dat hij hier de kost zou krijgen, want de vader had moeite om 

genoeg te verdienen om zijn familie te voeden.  

 De directeur van de school kwam naar mijn grootvader toe om te vragen of hij deze 

jongen zou toestaan gratis bijles te krijgen, om zo op weg te zijn om hoger onderwijs te 

volgen. Het antwoord was ‘nee’, want ze konden het zich simpelweg niet veroorloven hem te 

voeden zonder dat hij inkomen had. 

 De niet gehuwde jonge mensen, zowel jongens als meisjes, werkten op de omliggende 

boerderijen op basis van een jaarcontract. Het laatste jaar, voordat hij getrouwd was, 

verdiende mijn vader 200 gulden voor het hele jaar, plus de kost. In het jaar voordat ze gingen 

trouwen, werkten mijn vader en mijn moeder op dezelfde boerderij.  

 Mijn ouders trouwden op 5 mei 1906. Ze gingen wonen in een klein huis in het dorp 

Houwerzijl. Vader werkte als arbeider op een boerderij. Zulke arbeiders werkten normaal 
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gesproken op basis van een jaarcontract, maar ontvingen elke week loon. Tijdens de drukke 

seizoenen gingen de vrouwen ook op de boerderij werken.  

Al het graan werd met de hand gemaaid, want de arbeid was goedkoper dan machines. Terwijl 

de mannen het graan maaiden, kwamen de vrouwen achter hen aan om het graan in bundels te 

binden – niet met touw, maar met stro. Als de suikerbieten werden gerooid (met de hand), 

kwamen de vrouwen achter de mannen aan om de uiteindes af te snijden. Wanneer 

aardappelen werden gerooid (met de hand), kwamen de vrouwen achter de mannen aan om ze 

te verzamelen.  

 

Mijn ouders hadden vijf kinderen. Een daarvan stierf vroeg als kind. Toen mijn oudste broer 

Gerrit een kind was, had mijn vader de plannen klaarliggen om te emigreren naar Amerika, 

maar mijn moeder weigerde om te gaan. Toch heeft mijn vader het ideaal van emigratie nooit 

uit zijn gedachten gezet, hoewel de mogelijkheid voor een dergelijke stap elk jaar kleiner 

werd. Hij wilde niet dat zijn kinderen hetzelfde moeilijke en arme leven zouden leiden als hij.  

 Toen ik twee jaar oud was kochten mijn ouders een klein huisje, met twee kamers, een 

hele kleine keuken en een kleine woonkamer. De bedden waren in de muur van de 

woonkamer gebouwd en hadden deuren zodat het leek alsof er kasten langs één kant van de 

kamer waren gebouwd. Vader richtte boven deze kamers een kamer in, die niet meer was dan 

een zolder, waar mijn oudste broers sliepen. Een ladder gaf toegang tot deze zolder. 

 

Verschillende zomers ging mijn vader naar de provincie Friesland voor een periode van 

ongeveer zes weken. Daar maaiden de mannen hooi met de hand. Dit was buitengewoon hard 

werken. Ze werkten van zonsopgang tot zonsondergang en aan het einde van deze periode 

hadden ze genoeg geld om brandstof voor de winter te kopen! Een man moest hard werken 

om zijn gezin de essentiële levensbehoeften te geven. Toch waren we in geen geval de armste. 

Vader was namelijk een goede werker en mijn moeder ook. Bovendien waren ze uitstekende 

managers.  

 

Vanaf de vroegste herinnering werd ik meegenomen naar de kerk. De jongens zaten bij vader 

aan de ene kant van de kerk en de vrouwen zaten aan de andere kant. Toen ik zes was ging ik 

naar school. De christelijke school had drie leraren. Mijn oudste broer werkte al bij een boer 

en mijn zus was al klaar met school toen ik startte. Verschillende kleine en nogal 

onbetekenende feiten heb ik onthouden uit de eerste weken op school. 

 

Toen ik vijf jaar was kwam mijn vader weer met het voorstel van emigratie naar Amerika. 

Mijn moeder gaf toen aarzelend toestemming. Moeder had verschillende neven en nichten in 

Amerika, maar die waren 35 jaar eerder vertrokken. Het gevolg daarvan was dat mijn ouders 

ze helemaal niet kenden. Dit was de familie Warners.  

 Op de een of andere manier kreeg vader het adres van een van hen en schreef hij hen. 

Hij vroeg hen niet alleen iets over Amerika te vertellen, maar ook om te vragen of ze 

financieel zouden kunnen helpen om ons gezin daar te krijgen. Al snel kreeg hij antwoord dat 

ze het leuk zouden vinden om onze familie te zien komen en dat ze ook financieel zouden 

helpen.  

 Nu kregen wij het als gezin druk. Het was echter een heel ander probleem om aan te 

pakken dan ongeveer zestien jaar eerder…. De Verenigde Staten hadden namelijk een 

quotasysteem aangenomen met betrekking tot immigratie. Mensen zouden nu gewoon op de 

lijst worden geplaatst en moesten op hun beurt wachten.  
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Terwijl onze naam op de lijst stond kwam er een nieuwe richtlijn van de Amerikaanse 

regering, die de toegang tot het land verbood van alle ongehuwde meisjes van zestien jaar en 

ouder. Hoewel dit klonk alsof het een totaal willekeurige uitspraak was, mogen we niet 

vergeten dat veel van dergelijke meisjes naar dit land waren gekomen en de slachtoffers van 

blanke slavernij waren geworden. Het veroorzaakte echter opschudding bij ons thuis, omdat 

mijn zus, Sarah, tijdens deze wachtperiode zestien was geworden.  

 De naam van onze buren stond ook op de lijst voor emigratie. Hij had meer dan één 

dochter die in deze categorie viel. Hij ontving het nieuws voordat wij dat deden. Hij ging naar 

het plaatselijke gemeentehuis en liet de secretaris daar voor hem schrijven, waarin hij zijn 

zaak bepleitte, maar het mocht niet baten. Toen ontvingen wij hetzelfde bericht. Vader ging 

ook naar het plaatselijke regeringscentrum maar ze vertelde hem dat ze niks konden doen.  

 Hij vroeg hen of ze voor hem wilde schrijven maar ze weigerden, zeiden dat het 

nutteloos was. Maar, werd hem verteld, u kunt zelf schrijven. Aangezien er geen andere 

uitweg was, besloot hij zelf te schrijven. Ik wou dat ik die brief had kunnen zien, want hij 

kreeg al snel bericht dat ze in ons geval een uitzondering zouden maken! 

 

Twee keer moesten mijn ouders met de trein naar Amsterdam om de nodige papieren in te 

vullen. Het was elke keer een hele onderneming. Ze waren nog nooit zo ver van huis geweest. 

Ook de kosten waren aanzienlijk. Eindelijk ontvingen wij het bericht dat we in maart 1925 

konden gaan.  

 Nu moesten er veel zaken geregeld worden. Paspoorten en visa moesten worden 

verkregen en het huis en het huishoudelijk meubilair moest worden verkocht. Ik herinner mij 

nog de veiling waarop alle bezittingen werden verkocht. Dit was een gelukkige dag voor ons 

als kinderen vanwege de opwinding, maar het moet heel moeilijk zijn geweest voor onze 

ouders. Het huis werd op soortgelijke wijze verkocht – ook op een veiling. De prijs die ze 

voor het huis kregen was 970 gulden en ze waren verrast dat het bedrag zo hoog was! De 

laatste nacht sliepen we bij mijn oom en tante, die ongeveer een huizenblok van ons huis 

vandaan woonden.  

 Vroeg in de ochtend op 9 maart zouden we vertrekken. Het was nog heel donker. Er 

werd afscheid genomen met veel tranen, omdat ze wisten dat ze elkaar nooit meer zouden 

zien. Een klein model T-bus bracht ons van het dorp Houwerzijl naar de stad Groningen. Mijn 

vaders neef K. Dekkinga en zijn familie, vertrokken samen met ons. Toen we in Groningen 

kwamen en uit de bus stapten, stapte mevrouw Dekkinga per ongeluk op de starter. Die zat in 

het Model T- busje op een onhandige plaats op de vloer, vlak voor de bestuurdersstoel. Het 

was mijn eerste ritje in een auto en de anderen hadden ook nog niet veel kilometers gereden. 

 

In Groningen stapten we in de trein naar Rotterdam. Dit was, natuurlijk ook mijn eerste rit 

met de trein. Ik herinner me nog dat ik naar het fascinerende patroon van de telegraafkabels 

keek, terwijl ze naar beneden en dan omhoog gingen als een paal werd bereikt. In de trein 

hadden ze kleine papieren bekertjes, die je automatisch uit een kleine kraan kon vullen met 

ijskoud water! Elke centimeter van de weg was een nieuwe ervaring.  

 In Rotterdam verbleven we in een hotel! Zowel mijn broer Ed (11) als ik (7) hadden 

gloednieuwe pyjama’s. Ze jeukten! We gingen beiden huilend naar bed. ‘s Morgens hadden 

we op de een of andere manier veiligheidslucifers bemachtigd. We hadden nog nooit zoiets 

prachtigs gezien. Je kon deze overal aansteken en ze zouden gaan branden!  

 

 Op 10 maart moesten mijn ouders naar verschillende kantoren om de laatste details te 

regelen. Op 11 maart gingen we aan boord van de S.S. Veendam van de Holland-Amerika lijn 
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Wat een mooie boot! We hadden nog nooit zoiets gezien. Het was schip van 15.000 ton, maar 

voor ons zag het eruit als het grootste drijvende vlot. De eerste nacht mochten we opblijven 

tot het laatste stukje van Nederland, Hoek van Holland, uit het zicht was. We hadden onze 

passagiershut laag in het schip. Mijn ouders en Sarah en ik, sliepen in een luxe hut met 

stapelbedden. Uit een kast kon je een toilet trekken. Mijn twee broers waren in een 

aangrenzende passagiershut.  

 Als baby had ik een zeer ernstig geval van eczeem, dat periodiek terug kwam. Daarom 

namen we de tweede klas liever dan de derde klas, zoals de meeste gewone mensen namen. 

Het lichamelijk onderzoek was namelijk niet zo streng voor passagiers in de tweede klas, als 

voor die in de derde klas. De tweede klas reizen gaf ons natuurlijk een soort comfort zoals wij 

die niet zouden hebben gehad als we derde klas hadden gereisd. 

 De eerste morgen aan boord gingen we naar de eetkamer. We hadden nog nooit zoiets 

meegemaakt. De maaltijden waren van de beste kwaliteit en het werd heel mooi geserveerd. 

We hadden eten wat we nog nooit hadden gezien. Hier kregen we ons eerste ijsje… Vader, 

die niet wist wat het was, nam een flinke lepel in zijn mond…. en toen het koude ijs zijn vele 

gaatjes in zijn gebit raakte, kreeg hij kiespijn!  

 Het schip deed de haven van Le Havre en Southampton aan. Hoewel het maart was, 

was het weer prachtig. Alleen op die ene zondag dat we op zee waren, waren er hoge golven. 

Elke dag konden we op het dek zijn en verschillende spelletjes doen. In de voormiddag werd 

er koffie geserveerd, op het dek en in de lounges. Thee werd op dezelfde plekken geserveerd 

in de middag. Wij als jongens gaven niks om de koffie of de thee, maar we gingen wel naar de 

serveersters voor koekjes…..  

 

Men is te jong om een reis als deze volledig te waarderen, maar er zijn altijd wel een paar 

opmerkelijke dingen. Een man van middelbare leeftijd versloeg iedereen met dammen. Ik 

leerde het spel redelijk goed en mijn vader vertelde deze “kampioen” dat deze kleine jongen 

redelijk goed speelde. Op een middag speelde hij en ik, en ik versloeg hem prompt in elke 

wedstrijd die we daarna speelden….  

 

In de nieuwe wereld kwamen we in Halifax aan. Het schip ging niet helemaal de haven in, 

maar een kleine boot bracht verschillende passagiers naar de wal. Een andere kleine boot 

kwam ernaast en probeerde zijn waren te verkopen aan de passagiers. Toen we de haven 

verlieten, kwamen we in een zeer dichte mist terecht. Het schip lag een hele dag stil.  

 De volgende ochtend lag het schip opnieuw stil, maar toen we op het dek kwamen 

zagen we de skyline van New York! Al gauw werd er een loods aan boord gebracht om ons 

de haven in te loodsen. Sleepboten begonnen het gigantische schip te duwen naar de plaats 

waar het moest aanmeren. Een groot deel van het dek was al geopend en een kraan tilde de 

enorme kisten uit het ruim.  

 

Een man uit het ‘Huis van de Christelijke Zeelieden’ was aan boord gekomen. Hij had ook 

onze naam op de lijst staan en was in deze moeilijke tijd zeer behulpzaam voor ons gezin. 

Vòòr het van boord gaan moesten we langs een arts, maar dit was geen probleem. Het eczeem 

was namelijk onderweg begonnen in een van mijn oren, en vader nam mij mee naar de dokter 

die aan boord was. Hij gaf ons wat zalf en zei dat we het moesten weggooien, voordat we 

New York bereikten. Dit hebben we gedaan.  

 Door de douane gaan bleek geen probleem te zijn. Ze namen ons mee naar het 

Zeeliedenhuis in Hoboken, waar we hebben gegeten. Ze gaven ons boterhammen mee (die we 

niet lekker vonden) en brachten ons naar de trein. Ze waren een onmisbare hulp voor ons.  
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 Er volgde en lange treinrit. Vader had zijn verjaardag gevierd aan boord van het schip 

en op die dag zetten we ook voet aan de grond in New York. Toen we in de trein stapten was 

een of andere reden de familie Dekkinga van ons gescheiden. Je kon met niemand praten. Als 

er een verkoper langs het gangpad kwam, kochten mijn ouders iets en stak vader een hand vol 

geld uit naar de man, zodat hij kon meenemen wat hij nodig had.   

 Eindelijk kwamen we in Detroit. Daar moesten we overstappen op een andere trein, 

maar welke? We zaten uren op dat station. Terwijl we daar zaten kwam een lange neger 

achter me staan en pakte mijn oren vast. Ik keek om in een groot, grijnzend, zwart gezicht. 

Het was de eerste neger die ik ooit had gezien! Ik was doodsbang!  

 Ik herinner me niet hoe we er achter kwamen welke trein we moesten nemen, maar 

toen we het wisten was het bijna te laat. We moesten naar een ander station met een taxi en 

het was zeker het snelste ritje dat we ooit hebben gehad. Maar, we waren op tijd en we waren 

nu op het laatste deel van onze reis naar Grand Rapids. 

 

We arriveerden 23 maart laat in de middag op het Grand Trunk station. Niemand was er om 

ons te ontmoeten, omdat ze verwachtten dat we op het Union station zouden arriveren. Toen 

we daar niet verschenen besloten ze om het te proberen bij het Grand Trunk station, waar wij 

zaten te wachten. John Warners liep de wachtruimte in en riep onze naam. We waren 

gearriveerd!  

 De familie Warners was naar het station gekomen in verschillende auto´s en we 

werden nu naar het huis gebracht van meneer en mevrouw Dijkhuis. Zij was mijn moeders 

nicht. Het was na zes uur dat we daar aankwamen. Ze had een enorme maaltijd voor ons gezin 

gemaakt en we zouden hier de rest van de week blijven. Ik heb daar niet gegeten die avond. 

Een klein jongetje van zeven, stortte na zo´n lange reis en heel weinig slaap in de trein 

gewoon in. Ze legden me op een sofa en ik wist niets tot de volgende ochtend! 

 

Toen we daar een dag of twee waren kwam John Warners ons meenemen naar het huis waar 

wij zouden gaan wonen. Dit was op Chicago Drive waar nu het Kuiper Funeral Home is 

gevestigd. Wat een reusachtig huis! Het was vele keren groter dan het huis dat we hadden 

verlaten in Houwerzijl. Het was een oud huis maar het was in goede staat van onderhoud. 

 Toen we binnenkwamen vroeg mijn vader aan John Warners: “Wanneer gaan deze 

mensen verhuizen?” want elke kamer was gemeubileerd. “Nee”, zei John, “dit is helemaal van 

jullie!” Verschillende mensen hadden meubels geschonken zodat we er meteen konden 

intrekken. Er was zelfs een hoop kolen voor ons. Mijn ouders waren simpelweg overweldigd 

door de vrijgevigheid van deze mensen die ons niet eens kenden.  

 Ze hadden ook gezorgd voor een baan voor mijn vader. De maandag nadat wij 

arriveerden begon hij met werken voor R. van Es, eigenaar van een klein cementbedrijf. Het 

was hard werken, want alles werd gedaan met de hand, zelfs het mengen van het beton. Ze 

werkten negen uur per dag en een halve dag op zaterdag, in totaal van vijftig uur per week. 

Hij verdiende zestig cent per uur, dus dertig dollar per week.  

 Op het moment dat wij vertrokken uit Nederland verdiende hij twaalf gulden per 

week! Wat een enorm inkomen had hij nu, vergeleken met wat hij eerder had. Toen was ook 

zijn droom die hij al zo lang had, uitgekomen – hij was in Amerika! Gerrit begon ook meteen 

met werken bij Stickly Bros, Furniture Co.. Enige tijd later begon Sarah ook met werken. Al 

het inkomen werd samengevoegd om hen in staat te stellen het geleende geld voor de reis 

terug te betalen. Ze hadden 3000 gulden geleend, wat toen 1200 dollar was. Binnen één jaar 

was het terugbetaald….  
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Mijn broer Ed en ik moesten de eerste maandag naar school. We gingen naar de Grandville 

Ave, Christian School, nu de Southwest Christian school. Ook al zat hij in de zevende klas in 

Nederland, hij en ik werden beide in de eerste klas geplaatst vanwege het taalprobleem. Wat 

een ervaring! Je kon met niemand praten, en met de gewone wreedheid van kinderen, lachten 

om je problemen. Echter, het was verbazingwekkend hoe snel dat beeld veranderde. Ed zat 

maar een week of twee in de eerste klas en ging toen naar een hogere klas. Ik miste hem echt, 

want ik bleef in de eerste klas omdat ik daar hoorde. Tegen de tijd dat de vakantie aanbrak 

was de taalbarrière verdwenen….  

 

Mijn vader en broer gingen naar de avondschool om Engels te leren, maar dat was niet zo 

succesvol. Mijn moeder en Sarah hadden de eerste weken en maanden heimwee. Het was heel 

moeilijk voor hen. Moeder had haar bejaarde vader en verschillende broers en zussen 

achtergelaten. Voor Gerrit en Sarah was het moeilijk omdat ze niet konden praten met andere 

jongeren. Alleen mijn vader, die zich hier thuis voelde vanaf het moment dat hij hier kwam, 

en voor Ed en ik, die zoveel jonger waren, was het gemakkelijker. 

 We waren lid van Grandville Ave, Christian Reformed Church. Deze kerk had vier 

diensten per zondag, twee in het Engels een twee in het Nederlands. Gerrit en Sarah gingen 

naar catechisatie en hier legden ze later ook beiden belijdenis van hun geloof af. Het kerkblad 

“de Wachter” was in het Nederlands, en als gevolg daarvan hoefden ze niet geestelijk te lijden 

vanwege de taalbarrière.  

 

In de herfst van 1925 had R. van Es geen werk meer voor mijn vader. Hij ging toen werken 

voor T. van Es. In de winter werkte hij bij Lenger & Kool, ook aannemers. Zijn bereidheid te 

werken en om alles te doen wat nodig was, verzekerde hem er redelijk goed van dat hij werk 

had. Later werkte hij bij Kelvinator en daarna bij Grand Rapids Store Equipment. Aangezien 

hij in Nederland altijd op de boerderij werkte, was hij niet een vakman, en als gevolg daarvan 

moest hij hier eenvoudig werk doen.  

 

De periode na de Eerste Wereldoorlog waren goede dagen in Amerika. Begin jaren twintig 

was er een korte periode van recessie, maar dat was nu voorbij. Het land was zich nog steeds 

aan het ontwikkelen en was goed in staat om de duizenden immigranten op te vangen die de 

beroepsbevolking kwamen versterken. De tijden waren goed en werden steeds beter. 

 Inkomstenbelasting was er niet voor het gewone volk, en de prijzen en lonen waren in 

evenwicht. Het land was tevreden met de vrije economie van de regering van president 

Coolidge. Zijn secretaris van Koophandel, Herbert Hoover, won in 1928 de verkiezingen dan 

ook met een overweldigende marge. Dit was het soort land waarvoor mijn ouders hier naar 

toe kwamen.  

 

We hebben maar een jaar op Chicago Drive gewoond. Ze betaalden dertig dollar huur per 

maand voor dit huis. Echter, als je huur betaalt wordt het nooit je eigendom, en dus kochten 

ze een heel mooi huis aan Lee St. voor de som van 4000 dollar. Nu betaalden ze ook maar 30 

dollar per maand, maar bouwden tegelijk ook een eigen vermogen op in dit pand. We hebben 

vier jaar in dit huis gewoond.  

 Er gebeuren natuurlijk veel dingen in een periode van vier jaar. Gerrit werkte nu bij 

Hekman Furniture Co.. Hij had een auto gekocht, een 1926 Essex. Sarah werkte in het gezin 

van Henry Hekman en later in het gezin van James Leenhouts. Ed was klaar met de achtste 

klas en had al snel een baan bij Berkey and Gay Furniture Co.. Hier was hij op de juiste plek 

op het juiste moment, en verdiende veel meer dan de gemiddelde werkende man. Vader 
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werkte bij Kelvinator, maar verloor zijn baan toen hij weigerde op zondag te werken. Toen 

kreeg hij werk bij Grand Rapids Store Equipment.  

Gerrit trouwde met Jeanette Buys op 21 juni 1929. Met Sarah die als huishoudster werkte, 

waren Ed en ik de enigen thuis. In de herfst van 1929 crashte de beurs. Deze gebeurtenis 

toonde zijn effecten niet meteen, maar het winterwerk werd op veel plaatsen slap. Vader 

werkte halve dagen. Hij had altijd het verlangen gehad om wat eigen land te bemachtigen en 

bezig te zijn als landbouwer.  

 In de winter van ‘29-‘30 keken ze naar verschillende boerderijen.  Uiteindelijk kochten 

ze een boerderij op Ivanrest Road in de gemeente Byron. Het was een driehoek deal. Ze 

hadden al een eigen vermogen van 2000 dollar in het huis aan Lee St. Ze verkochten het voor 

4500 dollar, 500 dollar meer dan ze ervoor hadden betaald. Ze kochten de boerderij voor 6200 

dollar. Hun 2000 dollar ging erin, en er was een eerste hypotheek van 2200 dollar. De man die 

het huis aan Lee St. kocht, bracht de andere 2000 in, gedekt door een tweede hypotheek.  

 

Ik zag er tegenop om te verhuizen. Echter, Ed zou blijven werken bij Berkey and Gay dus ik 

reed elke dag met hem mee, zodat ik dat jaar zou kunnen afronden op Grandville Ave. School. 

We zijn verhuisd in maart. Moeder was niet heel blij met het verhuizen, want het huis was 

niet van dezelfde kwaliteit als die aan Lee Str. Hoewel het huis voldoende was, was er in dat 

gebied nog geen elektriciteit. Hierdoor waren een kerosine kachel en kerosine- of 

benzinelichten noodzakelijk. Er was ook geen oven in het huis, maar mijn ouders 

installeerden er een in de eerste herfst.  

 

In de lente van 1930 werd de depressie voor iedereen een realiteit. Gerrit verloor zijn baan en 

huurde een deel van ons land. Het duurde niet lang of Ed had ook zijn baan verloren. Die 

zomer werkten we erg hard. Veel van de achttien hectare van deze boerderij was nog nooit 

gebruikt. We hebben praktisch de hele boerderij in bewerkt land veranderd. Selderij en uien 

waren de belangrijkste gewassen. De oogsten waren niet groot dat eerste jaar, maar ze waren 

ook niet al te slecht. Echter, in het begin van de herfst verpestte een dodelijke vorst alle 

selderij. Vanwege het gebrek aan geld in omloop, deden uien dertig cent per honderd pond.  

 

In de herfst van 1930 stond ik ingeschreven bij de Byron Center Christian School. Ik zag er 

tegenop om daar heen te gaan waar ik niemand kende. Toen we hierheen verhuisden waren 

we lid geworden van de Byron Center, Christian Reformed Church. Maar omdat ik zes 

kilometer van de kerk en de school woonde, had ik niemand leren kennen. Ik begon met de 

zevende klas op deze school. Ik nam de fiets of ik liep de hele afstand. Dit was niet heel erg 

aantrekkelijk.  

 

De school was echter nooit moeilijk voor mij. Hier had ik ook een van de allerbeste leraren 

die ik ooit heb gehad, John D. Van der Ark. Hij was de directeur en gaf ook les aan de klassen 

zeven en acht. In zowel de zevende als de achtste klas was ik ongeveer de beste van de klas en 

won ik verschillende wedstrijden. Ik ben in de zomer van 1932 geslaagd voor de achtste klas. 

Onze diploma-uitreiking vond plaats in de Jamestown Grove, omdat onze kerk werd 

verbouwd.  

 

Het jaar 1930 leverde helemaal geen winst op, maar eerder verlies. Mijn ouders hadden grote 

moeite om zelfs maar de rente op de boerderij te betalen. De vroege lente van 1931 moest een 

van de warmste ooit zijn geweest. Gewassen werden heel vroeg gezaaid, maar door de harde 

wind later in het voorjaar, moesten veel gewassen opnieuw worden geplant.  
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 Die zomer vestigde de hitterecord op record. De temperatuur kwam keer op keer 

boven de 100 Fahrenheit (ongeveer 37,7 graden). Selderijplanten die in de voormiddag 

werden geplant, waren halverwege de middag dood. We hadden een zeer vlekkerige oogst. 

We hadden 300 dollars aan kunstmest gekocht in de lente. Door zo veel mislukte oogsten 

waren de prijzen in het najaar aanzienlijk beter en verkochten we onze uien voor 1,35 dollar 

per 5 kilo.  

 Het jaar 1932 was misschien wel het ergste van de depressie. De oogsten waren 

redelijk, maar brachten praktisch niets op. We verdienden niks. In de lente verliet ik de lagere 

school. Ik was erg blij dat ik klaar was met school en dacht er niet met heimwee aan terug.  

 Het jaar 1933 was weer een slecht jaar. Het land zat in de ergste depressie van zijn 

geschiedenis. Talloze mensen zaten zonder werk. Wij zaten niet zonder werk, maar het 

inkomen was even slecht of slechter dan van degenen die werkloos waren. Het was echte 

armoede. Alleen de essentiële levensbehoeften konden worden gekocht. We hadden altijd 

genoeg te eten, maar er was geen geld voor iets anders. 

 Sarah en Dick trouwden in de laatste weken van mei 1934. Dit jaar werd gekenmerkt 

door intense hitte in de zomer, net als in 1931. De oogsten waren klein, maar de prijzen waren 

veel beter in de herfst. We kochten zelfs een Ford Model A uit 1928 om onze Model T te 

vervangen.  

 

In de herfst van 1935 gingen zowel Ed als ik naar de jongemannen-vereniging. Deze 

vereniging was erg actief en werd geleid door dominee Rus. We hebben hier heel veel geleerd 

en de dinsdagavonden werden het hoogtepunt van de week. De kring van jonge 

mannenverenigingen waartoe we behoorden, had elk voorjaar een declamatie-wedstrijd. We 

hadden eerst een eliminatiewedstrijd in onze eigen vereniging. Onder nogal wat deelnemers 

won ik in onze vereniging en daarna heb ik ook de competitiewedstrijd gewonnen. Doctor  

H. Zijlstra was het jurylid.  

 Ik werd gekozen als secretaris van de vereniging voor het volgende jaar, en ik was de 

afgevaardigde naar de conventie. Het jaar daarop werd ik gekozen in het debatteam, en die 

hebben we gewonnen. Deze gebeurtenissen waren van groot belang voor mijn latere leven, 

want ik begon nu aan een hele andere toekomst voor mijzelf te denken.  

 

In 1936 begon ik serieus na te denken over het volgen van vervolgonderwijs. De vraag was 

echter: hoe? Mijn ouders hadden mij thuis nodig omdat Ed elders werkte. Ze hadden ook geen 

geld om mij naar school te sturen. En het interesseerde mij ook niet om nu naar school te gaan 

met degenen die net klaar waren met de achtste klas.  

 Na veel overwegingen heb ik het besproken met mijn vader. Ik was van plan om voor  

dominee te gaan studeren. We hebben toen contact opgenomen met de heer van der Ark, mijn 

voormalige directeur. Hij moedigde me aan. In de herfst startte hij een klas van een paar 

mensen die wat meer onderwijs wilden krijgen. Ik sloot mij aan bij deze klas, die elkaar één 

avond per week ontmoette. Ik werkte hard en heb goede vorderingen gemaakt, maar in de 

lente van 1937 werd Van der Ark ziek en moest hij deze klas stopzetten. Dit was een echte 

teleurstelling.  

 Ik ging naar Christian High in Grand Rapids. Ik wilde de heer E. R. Post zien en hem 

vragen welke vakken op de middelbare school vereist waren om geaccepteerd te worden bij 

het Calvin College. Ik ging naar Dr. Ralph Stob, toen president van het Calvin College. Ik 

vertelde hem mijn plannen, namelijk de middelbare schoolvakken zelf volgen en dan hopelijk 

naar Calvin gaan. Hij was erg geïnteresseerd in dit voorgenomen programma en zei dat hij al 

het mogelijke zou doen om mij aan het einde van dit programma bij Calvin geaccepteerd te 
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krijgen.  

 

Ik ging nu serieus aan de slag. We begonnen om zeven uur ’s ochtends met werken op de 

boerderij en dat duurde tot zes uur ’s avonds. ’s Avonds zat ik boven te studeren. Dit was een 

heel zwaar schema en liet geen tijd over voor iets anders. Het programma was natuurlijk in 

veel opzichten zwaar. Ik had al het lesmateriaal doorgelopen tegen de late zomer van 1938.  

 Die herfst schreef ik mij in bij het Calvin College. Ik werd geaccepteerd op proeftijd 

omdat ik was afgestudeerd aan een erkende middelbare school. Degene met een proeftijd 

moesten voor het eerste semester gemiddeld een 6,5 halen. Ik werkte hard. Ik had het 

equivalent van twee jaar Latijn op mijn middelbare school en begon met het derde jaar Latijn 

bij Calvin. Ik hoopte en bad dat ik het werk zou kunnen doen, omdat ik besefte dat dit mijn 

enige en laatste kans was. Ik deed het een stuk beter dan een gemiddelde 6,5 en mocht daarom 

doorgaan. Ik eindigde de vier jaar bij Calvin als tweede in de pre-sem klas. 

 

In de zomer van 1935 werd een executieprocedure gestart door de mensen die de eerste 

hypotheek hadden op de boerderij van mijn ouders. In deze periode moest er een reis naar 

Muskegon worden gemaakt om deze mensen te zien, en om enkele juridische procedures in de 

kantoren van B. Jonkman, officier van justitie voor Kent County en senator Munshaw. Peter 

Dijksterhuis van Kalamazoo kocht eindelijk deze hypotheek en voorkwam de executie. De 

jaren 1936-1939 waren een beetje beter voor de boerderij, maar niet veel.  

 

Ed en Jo trouwden in maart 1939. In het jaar 1940 leenden mijn ouders 500 dollar om een 

rabarberschuur te huren. Dit bleek de meest winstgevende zet te zijn die ze hadden gemaakt 

en hun inkomen nam enorm toe. Ed en ik hebben deze schuur van 75 bij 40 gebouwd. 

 
 
Notities van Jan Scholtens 
 
1 Vertaling door Eline van Noort, Assen. 
 
2 Het verhaal stopt alsof het niet af is.  
  Zo ontbreekt het gedeelte over zijn predikantschap. 
  Waarom dat zo is en waar dan het resterende gedeelte is weet ik niet 
 
3 Volgens een artikel in het RD van 2 januari 1993 stichtte ds. Henry van der Kam op  
   7 december 1992 in Kalamazoo een Free Christian Reformed Church.) 
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Het verhaal van een landarbeidersechtpaar(in t Gronings) 

Onderstaand verhaal is van het echtpaar Anco en Miena Buwalda. Het staat in het 

Gedenkboek Nijverheid uit 1991,deel I. Het geeft een goed beeld van hoe de meeste arbeiders 

op het Hogeland begin vorige eeuw leefden en werkten. 
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Huizen en bedrijven, bouwers en bewoners, 1e helft 20e eeuw  

 

tekst:  Jan Scholtens (2008) 

bron: 

1 familiearchief Scholtens 

 2 informatie door molenaar Piet Scholtens  

 3 foto’s Jan Scholtens, gemaakt in 1977 en 2008. 

 

Algemeen 

 

Dat Houwerzijl nog vrijwel dezelfde aanblik heeft als in 1950, komt doordat er geen 

nieuwbouw is geweest.  

 

 
 

Het laatste nieuwe huis in Houwerzijl staat aan de S. de Jongestraat, naast het Theemuseum. 

Het is gebouwd in 1950, toen bewoond door Kees Lindemulder.  

 

Sindsdien is er in het dorp alleen maar afgebroken of verbouwd. 

 

De gemeente Ulrum was op het terrein van huizenbouw overigens wel actief.  

Zo heeft burgemeester Ottevanger na WOII een plan opgezet voor 1000 woningen in de 

provincie Groningen. Ter voorbereiding is er in oktober 1949 door het gemeentebestuur een 

boekje uitgegeven onder de titel ‘De woningnood in de gemeente Ulrum is groot’.  

Daarin stonden ook twee pagina's over Houwerzijl (zie bijlage). 

 

Hoewel de nood is gebruikt voor de ambitieuze plannen van de burgervader, heeft Houwerzijl 

daar nooit van geprofiteerd. Het was al snel duidelijk dat de kleine dorpen in de provincie 

waren afgeschreven ten gunste van de grotere dorpen zoals Ulrum en Leens.  

 Van een kleine-kernen-beleid had men toen nog niet veel kaas gegeten. De overgang van 

een agrarische naar een industriële maatschappij begon zich al duidelijk af te tekenen. Men 
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wilde niet ten koste van alles de kleine dorpen met bijbehorende voorzieningen in stand 

houden.  

 Zie besluit gemeente Ulrum over niet bouwen in HWZ (bijlage). 

 

NB  

Het was in die tijd ondenkbaar dat anno 2008 het dorp Ulrum diezelfde achteruitgang zou 

beleven als Houwerzijl eerder. En het was helemaal ondenkbaar dat daarachter een beleid zit 

om alle kaarten op het dorp Leens te zetten als centrum van de gemeente De Marne. 

 

 
 

Molenstraat 6 

 

Op 7 januari 1935 trouwden   

 Pieter Scholtens, geboren op 31 augustus 1903 te Houwerzijl, 

zoon van molenaar Albert Scholtens 

 en  

 Aaltje Deemter, geboren op 27 juni 1903 te Ulrum, 

dochter van schoenmaker Jan Deemter uit Ulrum 

  

 Ze gingen wonen op dit adres. 

 

Het huis is omstreeks 1904 gebouwd in opdracht van een zekere Spoelstra. 

 De familie Spoelstra is 1908 naar Amerika geëmigreerd.  

 

Het huis is gebouwd met zeer slechte specie en hoe het mogelijk is dat het er nog staat is een 

raadsel. Bouwer was de fa A. Hofman, die naast de lagere school hun bedrijf hadden. 

 

Daarna woonde de weduwe Bulthuis er, die het vervolgens verkocht aan Klaas Huizinga. 

Klaas was timmerman en getrouwd met Wemeltje, een dochter van de molenaar Oomkes uit 

Wetsinge bij Sauwerd. Ze kregen drie kinderen Jan, Hendrik en Barbera. 
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Klaas Huizinga en Martinus Kloosterman hadden alle klantenwerk in Houwerzijl. 

Na 1918 gingen ze overal heen om huizen te bouwen omdat daar meer aan werd verdiend. 

Toen de woningbouw terugliep was er voor Huizinga en Kloosterman geen werk meer in het 

dorp. Kloosterman ging naar Ulrum en Huizinga naar Westlaren. 

 Piet Knooihuizen nam in Houwerzijl hun plaats in. Wij noemden hem oom omdat hij een 

broer was van mijn opoe Reina Scholtens. 

 

Manna, de vrouw van Meint van Kuiken uit de Molenstraat wist als eerste dat Huizinga  nar 

Ulrum ging en waarschuwde Piet Scholtens.  

Die huurde het huis begin oktober 1934 onder aanvaarding per 1 januari 1935.  

 

In dit huis werd zoon Albert geboren op 3 december 1935. Het verhaal gaat dat pa in 1935 een 

afspraak had gemaakt met buurman Heun (de kapper), dat als het kind een zoon zou zijn, hij 

dan een lege po zou gooien op het dak van de buren! 

Of het echt is gebeurd weet ik niet, maar het past wel in het patroon van de omgang met 

elkaar en dat de sleur wel eens werd doorbroken met dit soort dingen. 

 

Het achterhuis, vermoedelijke en soort bijkeuken, was voorzien van een lemen vloer. De 

aangestampte aarde had natuurlijk kuilen, een natuurlijke omgeving om te knikkeren. Er stond 

daar een ladder die naar een zoldertje voerde, vermoedelijk boven een opberghok.  

 

Achter het raam rechts was een kleine kamer waar we zaten te eten.  

 

In 1937 werd het huis eigendom van Jan en Willem Hofman. 

 Die verhuurden hem aan Klaas en Tjaakje Nanninga -Valkema, die er introkken met 7 

kinderen! 

 

Vanaf 1 mei 1942 werd het huis bewoond door Piet Zijlstra, met hun kinderen. 

 

Het huis is omstreeks 1958 eigendom geworden van Hendrik Burgler.  

Hij heeft deel uitgemaakt van het koppel van Houwerzijl en heeft ook jaren bij Willem Slik 

gewerkt als chauffeur.  

Later werkte hij bij Gerrit Spoelstra van de Dijksweg, die actief was in de aanleg en 

verbetering van voornamelijk boerenwegen.  

Hij is nadien naar Zuidhorn verhuisd en werd daar transportondernemer. 
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Huis aan de Hoofdstraat, hoek Dijksweg 
 

linkergedeelte  

Vroeger woonde er weduwe Zwart. 

Ze had vier dochters: Aafke, Martje, Rein en Jeltje, en een zoon Evert.  

 Aafke trouwde met Jannes Valkema en trok na het overlijden van haar moeder in de 

        woning. Ze zijn later naar Kollumerpomp gegaan op een huurboerderij.  

 Martje is getrouwd met Doeke Westerhoek, ze is op 91 jarige leeftijd overleden. 

 Jeltje trouwde met Tamme Tammes. Ze kregen een meisje. 

 Evert trouwde met Marie Zwart uit Zoutkamp. 
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Weduwe Zwart had ook een schooljuffrouw in de kost.  

Piet Scholtens: 

"Ze was wel eens overspannen en regeerde dat dan af op de kinderen. Ze moesten dan 

de hand ophouden en ze sloeg er dan met een liniaal op. Dat is mij ook eens overkomen, 

maar de tweede keer wilde ik niet weer mijn hand ophouden. Ze heeft mij toen de bank 

ingeslagen, maar van mijn hand bleef ze af!" 

 

Na Aafke en Jannes Valkema woonde Berend van Straten er met zjn vrouw Anje Ysinga. 

Daarna woonden er nog Sietse van de Heide, getrouwd met Martje Haaksema,  

 

 

rechtergedeelte 

In het rechterdeel woonde het gezin van Geert Valkema.  

Zijn vrouw was een Duinkerken, ze hadden tien kinderen. 

 Dochter Anje leed aan toevallen en is in Houwerzijl overleden.  

 Grietje trouwde met Kornelis van der Kam, ze zijn later naar Amerika vertrokken. 

 Geert reed vaak mee met de meelwagen van molenaar Scholtens. 

 Zoon Hendrik is later dominee geworden in Amerika.  

 Hij stuurde in 1996 een verslag van de emigratie en wat er daarna van hen is geworden.  

 Zie onder 02.03. Een deel is opgenomen in het boek over Houwerzijl, blz. 44. 

  

 Frouwke trouwde met Tjisse de Vries. Ze woonden op Ewer in de middelste woning. 

  Ze zijn later naar Amerika vertrokken. 

 Aaltje trouwde met een Buikema. Ze zijn in Schouwerzijl gaan wonen. 

 Tjaakje trouwde met Klaas Nanninga en bleef in Houwerzijl wonen. 

 Rieks Valkema werd later commies bij de douane. 

 Jan trouwde met Derkje Heller uit Ulrum en ging daar ook wonen. 

 Hendrik trouwde met iemand uit Ulrum en woonde daar ook. 

 Riewerd was de jongste, hij werd verzekeringsagent in Groningen. 

 

Na Valkema woonde er de familie Groen.  

Groen was landbouwer en was getrouwd met een dochter van Alles.  

 Zij had al een zoon die Ko heette en een dochter, hij had een zoon Jan.  

De dochter trouwde met Geugie van der Zijl. 

 Ze kregen de kinderen Edze, Jan, Edo, Wolter en Gretha.  

 Gretha trouwde met Maarten Hoogeveen, bakker, winkelier en caféhouder.  

 Edo woonde ook in Houwerzijl. 
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Laatste huis aan de buitenkant van Houwerzijl, richting Zuurdijk 
 

In de eerste helft woonde de familie Pruim, later weduwe Pruim.  

Nadat haar man was gestorven is ze met haar dochter Jeltje verhuisd naar dit huis.  

 Ze woonden aan de Hoofdstraat naast de smederij in een erg klein huisje. Toen haar man 

overleed moest er een raam uitgenomen worden want anders kon de kist niet naar buiten. Dat 

maakte toen veel indruk op de dorpsgemeenschap. 

 Jeltje kende volgens overlevering de hele berijmde Psalm 119 uit haar hoofd, maar het kan 

ook de Heidelberger Catechismus zijn geweest. 

 

Aan de andere kant woonde De Vries, die van daaruit een petroleumloop had en tevens 

handelde in kippen en kuikens. Hij was het slachtoffer geworden van een ongeluk op de 

papierfabriek in Ulrum en miste daardoor een duim en een halve vinger. Hij liep als gevolg 

van een heupfractuur mank als vader Jakob weleer. Hij zat in de kerk dan ook altijd op de 

hoek van een bank. Zijn vrouw had de overstroming van de Westpolder meegemaakt in 1877 

en was daardoor labiel geworden. 

 Ze hadden twee zoons. De ene is schoolmeester geworden, de tweede zoon werd bakker in 

Oldehove. Een kleinzoon is predikant. 
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Huis Molenstraat 
 

Het huis was indertijd eigendom van boer E. Torringa. 

 

Deze kant 

Het gedeelte aan deze kant werd bewoond door Ite Vegter, die naast zijn arbeider ook koetsier 

was.  Daarna woonde Doeke Westerhoek er. 

 Vervolgens is Tamme Tammens er komen wonen. Die is later, toen hij weduwnaar werd, 

getrouwd met Barbara Hofman.  

 

Andere kant 

In de andere helft hebben Jan Bakker en Jantje Termaat gewoond met vier kinderen.  

 Ze zijn in 1922 naar Chicago in Amerika geëmigreerd. 

 

Daarna kwamen Willem van Straten en Anje Helenius er wonen.  

 Ze hadden drie kinderen, te weten Hiltje, Kees en Kornelia.  

  Kornelia was enigszins lichamelijk en verstandelijk gehandicapt.  

  Hiltje is getrouwd en woonde in het huis ‘Zon Rondom’ tussen Leens en 

Hornhuizen. Kees is later in Ulrum gaan wonen. 

Na hen kwamen Johannes Lap en Antje er wonen.  

De oudste dochter van hen is getrouwd met een zoon van manufacturier Van der Molen uit 

Leens. Hij heeft later de herenkledingzaak Van der Molen in Assen gesticht. 

 

Na hen woonde Jacob Tammens en zijn vrouw Mensje er, de ouders van Tamme Tammens.  

In het boek Houwerzijl, een dorp in de Marne staat op pagina 39 een foto van deze twee 

karakteristieke mensen. 

 

Vervolgens woonde Derk Knol er, getrouwd met Anje Benes (afkomstig uit Ulrum).  

 Ze hadden twee kinderen, Janna en Dedde.  

  Janna is later getrouwd met Jacob Veenwijk die een autozaak begon in het pand van 

zijn vader. Ze kregen twee zonen, Rudmer en Derk. 

  Jacob Veenwijk begon later een zaak in Oldehove en Rudmer nam de zaak over. 
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In de oorlog werd Dedde Knol door de Duitsers opgepakt en naar Duitsland 

weggevoerd.  

 Ik (JS) weet nog dat het gebeurde. Hij was ondergedoken en bij een razzia werd hij 

gevonden. De Duitsers schoten in de lucht en wij als kinderen vonden de lege hulzen van 

de kogels. Wat er werkelijk aan de hand was beseften wij als kinderen niet. 

 Op Helgoland moest Dedde dwangarbeid verrichten aan installaties van de Duitsers.  

Helgoland was een belangrijke basis voor de Duitse Kriegsmarine. 

 Toen de oorlog was afgelopen werden hij, en vele anderen met hem, op een coaster 

gezet en gingen ze richting Nederland. Ter hoogte van Spijk, in het zicht van de kust, 

zong men spontaan het Wilhelmus. Het werd begrijpelijkerwijs dusdanig luid gezongen 

dat het op de wal werd gehoord.  

 Kort daarna liep het schip op een mijn en verdween het in de golven! Dedde was een 

van de velen die omkwamen. 

     Een ongelofelijk drama dat diepe indruk maakte op de dorpsbewoners. 

 Hij is de enige inwoner van Houwerzijl die als direct gevolg van de oorlog omkwam. 

 Op pagina 172 van het boek Houwerzijl, een dorp in de Marne staat een foto van 

Dedde. 

 

 

In augustus 2008 waren wij in Houwerzijl. In de Molenstraat zagen we twee jonge mensen 

druk bezig bij het huis. Het waren Paul Verberne en zijn vrouw Marjolein Blok. Het bleek dat 

ze uit Haarlem kwamen en het huis hadden gekocht omdat de omgeving en het dorp hen zo 

aansprak.  

 Ze hebben een tweejarenplan om het huis weer in oude staat te brengen, alleen de 

muren blijven staan! Het zal niet meevallen om naast je werk een zo omvangrijke klus te 

klaren. Het scheelt wel dat hij de zoon is van een aannemer. 

Ze waren blij dat ik nog wel een boek had over Houwerzijl en ik heb hen een 

exemplaar gezonden. Ook de bovenstaande gegevens over het huis en zijn toenmalige 

bewoners hebben ze ontvangen. 

 

  
Molenstraat augustus 2008 
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De Molenstraat omstreeks 1915 
 

Van deze ansichtkaart heeft schilderes Thea Stegeman uit Houwerzijl een schilderij gemaakt 

die bij mij op de studeerkamer hangt. Op de omloop van de molen staan molenaar Albert 

Scholtens en zijn zoon Piet. 

 

Het eerste huis rechts was van kapper Heun (zie hierna) 

 

Het tweede huis werd bewoond door Geert Bolt.  

Een zoon overleed aan tbc en er waren drie dochters: Lena, Henderika en Dirkje. 

 Lena is getrouwd met Willem Achterhof en naar Ulrum verhuisd.  
 

Willem Achterhof werkte bij de boer en verdiende f 3- per week + de middagkost.  

Willem kon eens een kalf kopen van de boer waar hij werkte. 

 Het kalf was doodgegaan en de 5 arbeiders van de boer mochten het kopen voor f 0,50 

per arbeider! Opbrengst voor de boer dus f 2,50. Voor de arbeiders was twee kwartjes 

heel wat en Willem hield dan ook slechts f 2,50 over van zijn weekloon! Hij zei tegen de 

boer:  

 "En, wat mout mien wief zoaterdagoavend den mit dei aine rieksdoalder begunnen?". 

Henderika is getrouwd met Folgert van der Ploeg.  

 Ze kregen twee kinderen, Aaltje en Geert.  

 Aaltje is niet getrouwd. 

 Geert is getrouwd met Tine Koning van Zuurdijk. 

  Hij in Surhuisterveen een meubelmakerij begonnen. 

 

Dirkje trouwde met Jacob Spoelstra en ze gingen bij de oude Bolt inwonen.  

Ze kregen drie kinderen, Hendrik, Renze en Ike.  

 Hendrik werd onderwijzer en trouwde met Annie Bos uit Kornhorn.  

 Ze woonden in Leerbroek, Zwolle en Assen en kregen 5 kinderen.  

 Annie haar moeder en Piet Scholtens zijn moeder Berendina Wester waren nichte.  

 Renze trouwde met Maaike Dijkhuizen en werd timmerman bij zijn schoonvader in 

Niekerk.  Later was hij conciërge in Groningen aan een school. Ze hadden drie kinderen. 
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Het derde huis was de zogenaamde Sarrieshut. Daar woonde voeger de Sarries, de ambtenaar 

aan wie ten tijde van de bezetting door Napoleon de belasting op het malen moest worden 

afgedragen. De woning is in 1975 afgebroken. Op de website houwerzijl online staat een foto 

van de afbraak.  

 Zie bij het hoofdstuk over de Molen voor verdere info. 

 

 
Molenstraat anno 2008 
 

 
Huis Molenstraat, vroegere kerk en kapper 
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Een huis met een mooie geschiedenis, het is namelijk gebouwd als kerk. 

 In het jaar 1840 gingen de Afgescheidenen over tot de bouw van een eigen kerk met een 

bijbehorende pastorie (achter de kerk).  

 De eerste dominee was Frens Strik, de overgrootvader van dr. Verwoerd, de latere 

president van Zuid-Afrika. 

 

Later woonden er een Hulshof (begin van de 20e eeuw). 

 

Ook Tjeerd Spoelstra heeft er gewoond.  

 Door overlijden en hertrouwen had hij op een bepaald moment vier soorten kinderen. 

 

Na Spoelstra heeft Jacob Muller er gewoond.  

Hij was arbeider bij een boer, maar ’s avonds ging hij zijn mannelijke dorpsgenoten 

scheren.  

Dat ging zo goed dat hij stopte met het boerenwerk.  

Later kocht Sieger Heun de zaak van Muller. 

Door de komst van het scheerapparaat verloor de scheersalon zijn betekenis en moest Heun 

uiteindelijk de zaak sluiten. 

 

Naast de kerk en de kroeg hadden de kapper en de kapsalon een grote sociale functie binnen 

het dorpsgebeuren. De meeste arbeiders gingen zaterdagsavonds naar de kapper en tijdens 

het wachten werden de laatste nieuwtjes uitgewisseld, werden politiek en godsdienst 

besproken en werden er vele plannen gesmeed. 

 

Een dochter van ds. Van Buiten, die in het kerkje aan de Molenstraat heeft gepreekt, trouwde 

met Jan Goris, een gewone werkman, maar een met gaven.  

Jan ging handel drijven in manufacturen. Kinderen: Maarten, ...... en Jacob en Antje (een 

tweeling).  

 Maarten werd onderwijzer en werd later hoofd van de school te Overschild.  

  Maarten had twee kinderen, Jan en Martine.  

  Jan nam later de zaak over van zijn oom en tante.  

 

De zaak is groot geworden door de activiteiten van Jacob en Antje en beleefde een 

bloeiperiode in de jaren 1930 – 1955. 

Menno Norden en Jan Goris gingen met een rijdende winkel de boer op.  

Als gevolg van de mechanisatie van de landbouw en het vertrek van de plattelandsbevolking 

naar grotere plaatsen, ging het daarna bergafwaarts met de zaak.  
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Smederij Molenstraat met Sieger Posthuma en Piet Scholtens 
 

Omstreeks 1910 woonde Y. Bousema er met een zoon die Menko heette.  

 Na het overlijden van zijn vader vertrok de zoon naar Leens waar hij een fietsenhandel 

begon.  

 De zaak werd verkocht aan D. Baar uit ‘t Zandt, getrouwd met Trijntje Dijkema. .  

Baar was een neef van Berendina Wester, de eerste vrouw van molenaar Albert Scholtens. Ze 

waren hervormd, maar gingen zelden naar de kerk (in Niekerk).  

Ze hebben twee kinderen gekregen, Wibbo en Jantje, die ze beiden in Houwerzijl naar het 

kerkhof moesten brengen. 

Baar zelf is in 1918 aan de Spaanse griep overleden.  

Zijn vrouw heeft eerst nog getracht de zaak voort te zetten maar dat lukte niet.  

 

Sybolt Noorda, getrouwd met Jantje Kooistra, kocht de zaak.  

 Noorda kwam van Ulrum en had al in verschillende plaatsen gewerkt.  

 Zijn vrouw kwam uit Lellens bij Ten Post. 

Ze hadden één kind, Eildert, die voor onderwijzer studeerde en later ergens in het land hoofd 

van een christelijke school is geweest.  

Noorda zijn vrouw overleed in 1942, en 10 maanden later trouwde hij weer. 

 

Noorda stopte met de zaak en deed de zaak over aan Sieger Posthuma, die al geruime tijd als 

knecht bij hem werkte. Sieger was getrouwd met Hiltje Boerman.  

Ze kregen vier zoons.. 

Sieger is in 1982 op 65-jarige leeftijd gestopt met werken. 
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De zaak is sedert is daarna eigendom geweest van iemand die de smederij als een juweeltje 

van oude ambacht beheerde en als een soort ambachtelijk monument in stand hield. Jammer 

genoeg heeft dat niet lang geduurd. 

 

 
Interieur van de smederij anno 2008 
 

 
Sluismeestershuis 
 

Het witte huis links is het oorspronkelijke sluismeestershuis.  
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Het huis is degelijk gebouwd met een gang met twee 1 ½  steens muren en eiken balken en 

spanten. Het huis werd aan het begin van de 20e eeuw bewoond door twee gezinnen.  

 

Deze kant 

Schoenmaker Bos die in het gedeelte woonde waar we tegenaan kijken had vier kinderen.  

Gepke, van zijn eerste vrouw, en Anna, Berendina en Hielke van zijn tweede vrouw.  

 -Anna is met een Koets getrouwd en naar Grootegast gegaan.  

-Berendina was meid bij het hoofd van de school De Jonge, en trouwde later met Jan 

Lindemulder die bij de boer werkte, maar later bakker werd in Slochteren.  

 Later ging hij naar Beilen en richtte daar een fabriek op die Indische cake maakte.  

 De fabriek staat in Beilen langs het spoor (1982).  

-Hielke was knecht bij Goris, trouwde met Jantje Buikema van Ulrum en vestigde zich 

later in Feerwerd. 

 

De zaak van Bos werd later overgenomen door Jan Modderman uit Ulrum, tot dan knecht bij 

schoenmaker Deemter. Hij was ongetrouwd en heel zuinig, een tante van hem zorgde voor het 

huishouden. Na de oorlog overleed zijn tante en verhuisde Jan weer naar Ulrum, waar een 

vroegere vriendin als huishoudster jarenlang bij hem heeft gewoond. 

 

Heuker had de zaak overgenomen. Heuker was een goede schoenmaker en zadelmaker en 

maakte bovendien veel fietstassen.  

 

De andere kant 

Omstreeks 1910 woonde er Kornelis Dekkinga. Hij wilde boderijder worden maar dat 

mislukte. Toen is hij naar Amerika gegaan. Zijn vrouw was Cornelia Zwart (van weduwe 

Zwart).  

 

Na hen kwamen Kees Faber (uit Niekerk), getrouwd met Anje Jager, er wonen.  

Later zijn ze naar Ulrum verhuisd, waar zij ook was geboren.  

Ze hebben zeven kinderen gekregen. 

 

Na hen kwam Bode Alles uit Ulrum, getrouwd met Janna Ritsema uit Leens er wonen.  

Hij heeft ook gevaren. 

 

Daarna kwamen Johannes en Frouwke Hofman (2e vrouw) er wonen.  

Jans was koster van de kerk.  

 

In de volksmond heette zij Knapkoek en hij Jans Poeske.  

Als de jeugd het op de heupen had liepen ze langs hun huis en zongen uit volle borst 

‘Vogeltjes zijn niet voor poes, voor poes. Hij moet muizen vangen!’ Jans werd dan boos, en 

soms kwam hij naar buiten, wat ook de bedoeling van de jeugd was.  

 Het was een bijzonder stel. Het verhaal gaat dat zij eens een brood van de bakker 

afkeurde omdat het stonk. 's Avonds bracht de bakker hetzelfde brood weer terug en toen was 

het goed.  

 Hun zoon Piet mocht maar één soort sigaren roken. Om dat gebod te omzeilen deed 

Piet het bandje om andere sigaren en toen was er geen rookwolkje meer aan de lucht. 
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Bakkerij en kroeg 
 

Het pand werd in 1884 gebouwd voor rekening van de fam. Bulthuis - Knooihuizen, een oom 

van Reina Knooihuizen, de 2e vrouw van molenaar Albert Scholtens. 

De familie heeft ook gewoond op de boerderij van Siemens, later van der Spek.  

Er waren twee boerderijen waarvan de een aan de zuidkant van de weg stond.  

Later zijn ze naar Leens verhuisd over de brug naar Wehe den Hoorn, de eerste boerderij. 

 

De architect van het huis was Timmer van Ulrum, de aannemer was Aries Lap uit Zuurdijk.  

Het huis werd zeer solide gebouwd en bestond uit een café, een bakkerij, een winkel, een 

grote schuur met een stalling voor 6 koeien, en 2 paarden bestemd voor de passanten.  

Er was ook een grote droge kelder in het pand.  

Het geheel werd gebouwd voor de som van f 6.000- (zesduizend gulden)! 

 

De schuur was gebouwd als een doorreed. De wagens konden aan de ene kant erin rijden en 

aan de andere kant er weer uit. Als er boeren 's zondags met de koets naar de kerk gingen, 

werden de paarden daar gestald. 

 

De familie Bulthuis had twee kinderen, Jannes Onnes en Engeline.  

Jannes Onnes trouwde later met Jantje Clason, een dochter van de caféhouder van 

Mensingeweer. Hij nam later de zaak over.  

 Engeline trouwde met een boerenzoon, Johannes Boerema uit Zuurdijk die op de boerderij 

van Zijlma woonde. Ze kregen verscheidene kinderen.  

Ze woonden later in Uithuizermeeden en hadden toen moeder in de kost.  

Haar man had een zeer helder verstand en was heel handig. 

 

In 1909 is de zaak verkocht aan Berend Straat.  

Hij was meer koemelker dan bakker en is dan ook later naar Marum vertrokken waar hij boer 

was op 12 ha land. 
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Hendrik Westerhoek uit Houwerzijl kocht de zaak. Zijn moeder en twee zusters zijn later naar 

Friesland vertrokken. Westerhoek was een avonturier en later is hij vertrokken naar 

Groningen. Hij ruilde met Klein.  

 

Deze Klein had een fouragezaak maar moest deze om gezondheidsredenen opgeven. 

Klein was ook vlaskoopman voor de Belgen.  

Het gezin Klein had zes kinderen: Hendrik, Pieter, Reinder, Frouwke, Reina en Louwke.  

Reina en Frouwke waren vriendinnen met Rika  Scholtens. 

 

Later is de zaak overgegaan naar K. Westerkamp, eerder bakker in Adorp.  

Hij werd opgevolgd door Maarten Hoogeveen, zoon van Petrus Hoogeveen en Brechtje van 

Straten, die tegenover Goris woonden 

Hij was getrouwd met Gretha van der Zijl. 

 

Maarten en Gretha kregen 4 kinderen, Stinie, Brechtje, Lieneke, Peter 

Door de grote veranderingen op het platteland moest de zaak in 1979 sluiten. 

 

De sluis die er in Houwerzijl is geweest moet ongeveer naast het café hebben gezeten. 

Misschien betekent Houwerzijl sluis in de Houwe, een watertje dat bij de Houw tussen Leens 

en Ulrum al meanderende naar het Zuiden liep en in het Reitdiep uitwaterde. 

De voordeur in het café werd nooit gebruikt, de mensen gingen altijd via de deur bij de winkel 

naar binnen.  

Boven de deur die toegang gaf nar het café hing een tortelduif in een kooi.  

De kooi was een precieze kopie van het boveneinde van de 2e boerderij naar Zuurdijk, lange 

tijd bewoond door de familie Allersma. Het woongedeelte is nu een bungalow. 

 

 

 
Kruidenier op ‘bakkershouk’ 
 

Jacob Tammens en Mensje Bakema hebben de winkel begin 19e eeuw gehad.  

Tammens was arbeider bij Torringa. Hij was koetsier en moest ook op zondag met mevr. 

Torringa uit rijden! Zijn vrouw had de winkel.  

 Later werd de winkel overgenomen door hun schoonzoon Enno Nienhuis, die met hun 

dochter Trientje was getrouwd. Later is Enno boer geworden. 
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 Na hen kwam Jan Valkema er wonen, getrouwd met Dirkje Heller. Hij was met een paard 

en wagen bij de weg. Het ging niet goed en Jan werd boer in de Klei bij Ulrum. 

 

Renso Pieter Veenstra nam in 1937 de zaak over. Veenstra had de zaak goed in de hand. 

Door verloop van de inwoners van Houwerzijl was de bestaanszekerheid niet meer 

gegarandeerd en moest Veenstra de winkel sluiten. 

 

 
Bakker Bulthuis op ‘bakkershouk’ 
Bakkershouk was de hangplek van de jeugd van Houwerzijl.  

Men kwam daar samen na afloop van catechisatie of vereniging, en natuurlijk op 

zaterdagavond.  

 Daar werd allerlei kattenkwaad bedacht, de vrijerijen werden besproken en er werden 

afspraakjes gemaakt. Tussen jongens en meisjes werden gegevens uitgewisseld over de visites 

die door ouders werden afgelegd. Zo kon men afspreken waar de kust veilig was om elkaar te 

ontmoeten. 

 

Bakker Lambertus Bulthuis heeft er gewoond. Hij overleed vroeg.  

Zijn vrouw dreef de zaak verder, de oudste zoon Eije en een knecht deden de bakkerij. Ze 

traden de deegbak met de voeten, even wassen en lopen maar!  

 

Er waren zes kinderen te weten Eije, Henderikus, Hendrik, Trientje, Stientje en Pieterdina.  

 Eije heeft de zaak overgenomen en trouwde met Martje Kamphuis. Een dochter van 

Kamphuis die woonde op de eerste boerderij richting Zuurdijk, het Ganzehuis. 

 Pieterdina bleef ongetrouwd en liep met "stoetkörf".  Ze woonde bij haar moeder in de 

Molenstraat.  

 Tijdens de Spaanse griep in 1918 stierven Eije en Pieterdina in dezelfde week. 

 Vrouw Bulthuis raakte als gevolg hiervan aan de drank.  

De vrouw van Eye trouwde later weer met een De Boer.  

 

Henderikus ging in de manufacturen, ging naar Alkmaar en had daar later een zaak onder de 

naam De onnozele schaapjes. Hij is later tijdens een reis naar Israël (wat toen nog Kanaän 

heette) besmet geraakt met een ziekte waaraan hij is gestorven. 
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 Hendrik Bulthuis nam de zaak over. Zijn vrouw kwam van Grijpskerk en heette Pieterke 

Buist.  

 

Hendrik Bulthuis was een godsdienstig gedreven man. Hij zat in het schoolbestuur als 

secretaris en hield op de jaarvergaderingen zwaarbeladen redevoeringen. Onder het hoofdstuk 

over de school staat een uitgetypt jaarverslag van hem over 1926. 

  
Molen anno 1922 
 

Molen en fouragehandel 

Het huis en een bijbehorende schuur is gebouwd in 1902 voor f 1200.  

 De schuur is gebouwd in 1922, het jaartal dat ook op de windwijzer staat. 

 De kleine schuur is in 1924 gebouwd op de plaats waar eerst de molen stond. In de schuur 

was ruimte voor vier koeien en een paard. De deuren zaten eerst in een schuur die in 1902 

tegen het huis was gebouwd. De ramen waren van de keuken die in 1916 is verbouwd.  

 

Het raam links naast de voordeur zat in een kleine kamer.  

 In deze kamer heeft nog enige tijd meester H. Venhuizen van de gereformeerde school 

gewoond. Hij was bij de molenaar in de kost, waarschijnlijk omdat die ook in het 

schoolbestuur zat. De meester stond van 1908 tot 1909 aan de school. 

Deze jongeman wilde graag een snor hebben.  

 Tjeerd Spoelstra, die ook in de Molenstraat woonde, had daar volgens hem wel wat 

voor. Hij verkocht aan meester een doosje met consistentvet en dat moest meester er maar 

opsmeren. Als meester dan 's morgens naar school ging dan had hij onder zijn neus een mooie 

gele streep en de samenzweerders hadden grote lol. Hij heeft het een half jaar volgehouden en 

is er toen mee gestopt! 

 

De zaak werd in 1951 verkocht aan Willem Slik. Hij deed later de molen met fouragehandel 

aan de kant ging verder als transportbedrijf.  Nadat hij was overleden werd de zaak gesloten 

en was het bedrijfsmatig bewonen verleden tijd geworden. 

      

      0-0-0-0 
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Familie Veenstra  

 

Artikel van Agnes Amelink in dagblad Trouw van 24-04-1999.  
Wat rest er na het afbrokkelen van de zuil van het gereformeerd gedachtegoed? Nu kerk, 
school, partij en reisvereniging veel van hun bindende krant hebben verloren hangt het 
van grootouders, ouders en kinderen af hoe het gedachtegoed evolueert. Die ontwikkeling 
is het onderwerp van een reeks interviews met drie generaties gereformeerden. Over wat 
men dacht over te brengen op de nakomelingen, en wat ervan overbleef.  
 

Deel 5: de familie Veenstra.  

Jacob Jan Veenstra (Houwerzijl, 24 april 1942) was de derde van vier kinderen. Mulo volgde 

hij in Ulrum en Zuidhorn, HBS in Groningen. Na militaire dienst bij het korps mariniers, ging 

Jaap Veenstra bij de politie. In 1991 werd hij korpschef in Groningen. Hij trad af in januari 

1998 na het uitlekken van het rapport-Bakkenist over de slechte verhoudingen binnen de 

Groningse politie en het disfunctioneren van de politie bij de rellen in de Oosterparkbuurt. Als 

adviseur werkt hij nog vier dagen in de week voor de politie. Hij is getrouwd met Ima de 

Vries en heeft drie kinderen. De vierde werd levenloos geboren. 

 

Anita Veenstra (Alkmaar, 1972) groeide op in Zuidhorn en Meliskerke. Behaalde haar VWO-

diploma aan het Gomarus College in Groningen en studeerde daarna rechten. Sinds 1996 is ze 

beslismedewerker bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Zwolle. Ze is getrouwd 

met Marco Kamminga en verwacht in juni haar eerste kind. 

 
Jaap 

Houwerzijl, een dorp onder Zoutkamp. Een paar straten met lage huizen van rode baksteen en 

verder veel lucht en leegte. Houwerzijl was de wereld. Als Jaap Veenstra erover vertelt, gaat 

er een jongensboek open. Soldaatje spelen, slootje springen, eieren zoeken - achterna gezeten 

worden door de veldwachter. 

,,De vrije natuur in, zwerven door de velden, dat deden we eindeloos. En zwemmen! Vanaf 15 

mei zwommen we elke dag in het Reitdiep, bij de Waterwolf. Jij kende iedereen en iedereen 

kende jou. Ik was, denk ik, een beetje een rebel. De appeltjes uit de boomgaard van de buren 

waren het lekkerst. De voetbal in de hoogspanningsleiding . . .'' 

 ,,Mijn vader stond erop dat je eerlijk was. Als je iets had uitgehaald moest je het 

rechtuit opbiechten, geen smoesjes. Als je op school ondeugend was geweest, kreeg je thuis 

nog eens een reprimande: de meester was de baas. Maar als de bal over de heg van de 

buurman was geschoten en die haalde er de politie bij, dan liet mijn vader wel merken dat die 

buurman dat probleem zelf wel had kunnen oplossen.'' 

 

Anna 

,,Je went eraan, aan Houwerzijl'', zegt Anna de Vries-Stulp op z'n Gronings. Voor haar was 

het in 1937 een stapje terug, van Grootegast in het Westerkwartier naar het Hoge Land. ,,Mijn 

man wou graag een eigen zaak beginnen. Eigenlijk waren er al te veel winkels. Maar hij hield 

van dat werk. Was meer maatschappelijk werker dan kruidenier.'' Als nummer acht in een 

groot gezin werd Anna al jong van school gehaald om in betrekking te gaan. Ze praat er liever 

niet over; het spijt haar nog altijd dat ze niet heeft doorgeleerd. Wel spreekt ze met veel liefde 

over haar ouderlijk huis: ,,Moeke was altijd bezig. Handwerken of naaien; ze naaide alle 

kleren voor ons. Als je in slaap viel hoorde je de naaimachine en als je wakker werd hoorde je 

hem weer. M'n oudste zus las 's avonds voor en breide tegelijkertijd. Op zondagavond zongen 

we met pappa en moeke bij het orgel.'' 
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 Anna was 21 toen ze trouwde met onderwijzerszoon Renzo Veenstra. Ze moest 

wennen aan alles: ,,Je moest winkeltje leren - winkeltje spelen, zo noemde ik dat. We waren 

altijd open, tot 's avonds laat. Je moest leren dat je een kind verwachtte. Je kookte op 

petroleum - och, wat vond je het verschrikkelijk als het eten dan niet op tijd klaar was.'' 

 

Anita 

Anita Veenstra woont met haar man in een mooi, zelf opgeknapt pand in de binnenstad van 

Groningen, de stad waar ze schoolging en studeerde. Ze is zwanger van haar eerste kind. Als 

de baby er straks is, blijft ze vier dagen werken. Beide oma's hebben hun oppasdiensten 

aangeboden. 

 Bij de IND in Zwolle beoordeelt ze immigratie-aanvragen. Moeilijk werk, dat je niet 

altijd om vijf uur van je af kunt zetten: ,,Je houdt je voornamelijk bezig met procedures, maar 

je weet dat het om mensen gaat. Mensen die allemaal graag in Nederland willen blijven. Maar 

alleen als je de regels goed toepast, kun je ervoor zorgen dat het ook in de toekomst mogelijk 

blijft dat mensen die het echt nodig hebben, asiel kunnen krijgen. Dat moet je wel beseffen als 

je dit werk wilt volhouden.'' 

 Van Houwerzijl naar Stad in drie generaties. Toch is de afstand minder groot dan hij 

lijkt; hoeveel er op het oog ook veranderd is, over de basisvragen van het leven staat Anita op 

één lijn met haar voorgeslacht. ,,Het geloof is de grond van mijn bestaan. God heeft ons 

gemaakt en wij zijn op aarde om het beeld van Christus zoveel mogelijk uit te dragen in ons 

leven'', zegt ze. ,,We doen ons werk om onze Schepper te dienen'', zegt vader Jaap. Oma 

Anna: ,,Je kunt op God vertrouwen; als je geen geloof had, dan kwam je er niet.'' 

Net als haar vader en haar grootmoeder is Anita belijdend lid van de Gereformeerde kerk 

vrijgemaakt, de kerk die tegen wil en dank ontstond door een scheuring in de gereformeerde 

kerken in 1944. Een kerk met een eigen zuil die nog altijd intact is, met het GPV als 

bekendste exponent. 

 

Anna 

Het verhaal van de Vrijmaking is al vaak verteld - over felle gereformeerden die wisten waar 

het over ging en die met overtuiging kozen. Er waren ook anderen; hen overkwamen de 

gebeurtenissen eenvoudigweg. 

 ,,In Houwerzijl had je alleen gereformeerden. Er was één kerk en één school. In 

Grootegast had je ook hervormden. Die zaten op de openbare school, en daar moesten wij 

langs. 'Cocksianen koffiekranen', riepen ze ons na.'' 

 ,,Op een zondag in november 1944 kondigde dominee Holwerda vanaf de preekstoel 

de Vrijmaking af. Er liepen er verschillenden de kerk uit. Ik wist van niks, had er ook niet 

eerder van gehoord. Wat ik wel weet is dat we klanten verspeeld hebben aan de synodalen. En 

je kon eigenlijk geen klanten missen. Na 1944 kreeg je twee groepen, en dan trek je toch het 

meest op met de mensen van je eigen kerk.'' 

 

Jaap 

,,Je ging zondags twee keer naar de kerk. Dat deed iedereen. Bidden en danken voor en na het 

eten, bijbellezen, jeugdvereniging, catechisatie, het hoorde er allemaal bij. Vrijgemaakt of 

synodaal, dat maakte niet uit. Van twee groepen heb ik nooit iets gemerkt; je zat allemaal bij 

elkaar op school. Er was wel eens mot, maar zeker niet over de kerk.'' 

 ,,Op zondag deed mijn vader de gordijnen voor de etalage, want dat was de rustdag. 

Wie dan z'n auto waste of in de tuin spitte, kreeg al gauw te horen: dat doen wij hier niet. Dat 

had meer met de dorpscultuur te maken dan met de inhoud van het geloof. Iedereen die zich 

in dat cultuurpatroon schikte werd geaccepteerd. Toen wij met ons gezin later een tijd in 
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Zeeland woonden hielden wij ook rekening met onze omgeving. In Meliskerke was dat de 

gereformeerde gemeente.'' 

 

Anita 

,,In Middelburg heb ik op een gewone christelijke scholengemeenschap gezeten. Daar begon 

ik me voor het eerst te realiseren dat we vrijgemaakt waren, hoorde ik ook voor het eerst over 

artikel 31. Als ze je op zondag mee uit vroegen, moest je telkens uitleggen waarom je niet 

meeging. Je was op je hoede. Maar voor de vrijgemaakte middelbare school moest je 

helemaal naar Rotterdam en dat vonden mijn ouders te ver. Het VWO heb ik afgemaakt op 

het Gomarus in Groningen. Daar wist je in grote lijnen waar iedereen voor stond. Het was er 

veiliger. Al bestaat natuurlijk het gevaar dat je wegdut in de behoudendheid van je eigen 

kring. Je kunt bijvoorbeeld ook vrijgemaakt volleyballen. Dat gaat wel ver.'' 

 ,,Mijn ouders waren niet rigide, er was veel bespreekbaar. Zeker als ik het vergelijk 

met sommige klasgenoten. Van de lagere school herinner ik me hoe kinderen dingen die ze 

niet mochten toch deden, achter de rug van hun ouders om. Dat kwam bij ons niet eens op. 

Bijvoorbeeld, over de zondagsheiliging stelden mijn vader en moeder zich soepel op. De 

zondag is een vrije dag; je mag ervan genieten. In Zeeland gingen we weleens naar het strand, 

al kochten we geen ijsjes. Niemand voor je aan het werk zetten, was het uitgangspunt.'' 

 ,,Je had in die tijd een discussie of meisjes wel in een broek naar de kerk mochten. 

Ook daar maakten mijn ouders zich niet druk over; om zulke vragen draait het uiteindelijk 

niet in het leven. Als mijn vader niet zo blij was met onze kledingkeuze, was dat een kwestie 

van smaak. We waren niet punk of zo, maar groen en oranje, met oranje oogschaduw, daar 

hied hij gewoon niet van! Verder bemoeide hij zich trouwens heel weinig met ons. Altijd was 

hij druk met zijn werk - mijn moeder heeft de opvoeding voor haar rekening genomen.'' 

 

Anna 

In Houwerzijl ontbrandde na de Vrijmaking een strijd om het kerkgebouw. De 350 

vrijgemaakten zaten aanvankelijk op strobalen bij landbouwer Jan de Boer, maar bouwden 

spoedig een eigen onderkomen ('Ons Gebouw'). De 180 synodalen kerkten tijdelijk in een 

pakhuis. De rechter wees het kerkgebouw uiteindelijk toe aan de vrijgemaakten. De synodalen 

stichtten ze op steenworp afstand een eigen godshuisje. Jaren leefden beide groepen 

vervolgens vreedzaam naast en met elkaar. In 1964 laaide de strijd echter op, toen om de 

school. 

 ,,Er waren drie leerkrachten; twee vrijgemaakten en het hoofd was gereformeerd. Toen 

die meester wegging, wilde dominee Ophof er een vrijgemaakte school van maken. Daar was 

Renzo, die toen voorzitter van het schoolbestuur was, het niet mee eens. Dat vond hij gans 

verkeerd, in zo'n klein dorp. Dat het toch gebeurd is heeft een heleboel harten zeer gedaan. 

Synodale kinderen moesten toen naar Ulrum. Uiteindelijk zijn veel mensen weggetrokken, 

want die wilden dichter bij school wonen.'' 

 Rond 1970 vertrokken Anna en haar man uit Houwerzijl. Het voortzetten van de 

winkel was steeds moeilijker geworden, hoe groot ze het assortiment ook maakten. En ook de 

gezondheid van haar man werd slechter. Terugkijkend op haar leven schudt ze het hoofd om 

alle veranderingen. ,,Het geslacht na ons komt niet meer in de kerk. De verleidingen van de 

wereld zijn te groot, denk ik wel eens. Maar als ze nooit meer een preek horen, missen ze dat 

dan niet?'' 

 Over het geloof praten met de kleinkinderen, daar komt het niet echt van. ,,Daarvoor 

ben je niet intiem genoeg met ze.'' Anita is kerkelijk meelevend, dat weet ze. Over haar geloof 

kan en wil oma niet oordelen. Maar Anita en haar man werken beiden. Wie kookt er het eten?, 

vraagt ze zich af. Hoe moet het straks als de baby er is? ,,Ieder moet het zelf weten, maar het 
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is toch het allermooiste om als moeke bij je kind te zijn. Ik geloof dat de babietjes vroeger een 

beter leven hadden.'' 

 

Anita 

,,Ik vind dat ik het nodig heb om één keer naar de kerk te gaan. Op mijn negentiende heb ik 

belijdenis gedaan. Dat sprak vanzelf, maar het was ook een bewuste keuze; het oppakken van 

je eigen verantwoordelijkheid. Er zijn zeker dingen die ik nu anders doe dan ze vroeger bij 

ons thuis gingen, maar daar ben ik niet altijd gelukkig mee. Doordat we allebei zo'n hectisch 

leven leiden is er nauwelijks tijd om rustig aan tafel te eten, met bidden en bijbellezen. Mijn 

ouders kerkten altijd in de eigen gemeente. Wij hebben meer neiging tot shoppen - zij het niet 

eens buiten de vrijgemaakte kerk. Voor ons vind ik dat nu het beste alternatief. Wij moeten 

het helemaal van de zondag hebben, dan wil je ook graag een goeie preek horen, waarmee je 

er weer even tegenaan kunt.'' 

 ,,In de toekomst wil ik meer regelmaat. Ik vind mijn werk erg leuk, maar je leeft niet 

alleen om te werken. Wat er met mijn vader is gebeurd, is voor ons allemaal een les geweest. 

Je denkt dat je iets hebt opgebouwd, maar het kan zomaar worden afgebroken. Mijn vader 

wist dat ook wel, maar toch was hij een workaholic.'' 

 

Jaap 

,,Als de kinderen vroeger op schoot wilden kruipen, had ik iets van 'nu even niet'. Mijn werk 

was nummer 1 en bleef nummer 1. Gelukkig zijn ze er niet gefrustreerd van geworden. 

Verleden jaar liep ik eerder achter de kinderwagen van onze kleinzoon dan mijn vrouw.'' 

,,Ik was een workaholic, dat klopt. Of dat door mijn gereformeerde achtergrond komt, de 

plicht om te woekeren met je talenten? Natuurlijk ben ik opgevoed met de gedachte dat tijd 

kostbaar is en nuttig gebruikt moet worden, maar ik hield van mijn werk. Dan zie je altijd 

dingen die voor verbetering vatbaar zijn en daar werk je aan. Je moet als leidinggevende van 

je mensen geen prestaties vragen die je ook zelf niet neerzet. Dat zit in me, als je iets doet, 

moet je het goed doen.'' 

 ,,Ik kan in wat ons is overkomen de hand van de Here wel zien, maar niet altijd even 

helder. Je krijgt niet altijd op alle vragen antwoord. Toen dat verdraaide rapport van 

Bakkenist naar buiten kwam, lazen wij in het bijbels dagboek aan tafel over Spreuken 16 vers 

9: Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang. De mens wikt 

maar God beschikt. Toen hebben we ons hardop afgevraagd: geldt dat nou ook voor het 

uitlekken van zo'n rapport?'' 

 ,,Ik zeg nog niet: het is maar goed dat het zo gegaan is. Daarvoor is de manier waarop 

ik weg moest te hard aangekomen. Aan de andere kant accepteer ik het wel. Enerzijds doordat 

ik geloof dat ons leven geleid wordt, anderzijds ook omdat ik pragmatisch in elkaar zit. We 

waren drie volstrekt verschillende figuren, dat ging niet met elkaar. Daar kun je beter niet te 

lang over kniezen.'' 

 

In Houwerzijl, het dorp onder Zoutkamp, is de vrijgemaakte kerk op 31 oktober 1987 

opgeheven. Op 1 januari 1975 was de synodale kerk al dichtgegaan, gevolgd door de school 

in 1979. In de Afscheidingskerk uit 1862 is nu een theemuseum gevestigd. De zaken gaan 

goed - in de tuin worden van rode baksteen indrukwekkende muren gebouwd om groepen 

toeristen uit de wind te houden. 
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